REIZEN

Op een berg in Italié, ver weg van de bewoonde
wereld, ontdekt JOURNALIST MARIE-CLAIRE VAN
DEN BERG hoe helend geluid kan zijn. Klanktherapie
en muziek leren haar luisteren naar haar lichaam.
‘Voor het eerst wordt het echt rustig in mijn hoofd.
De muziek heeft me stil gekregen.

TEKST Marie-Claire van den Berg FOTOGRAFIE Sofia Gomez
KLEDING Urban Goddess. sieraden happinez.nl
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Geen house meer

Mijn meditatie- en retraitecentrum ligt op een verlaten
bergtop, verscholen als een geheim paleis met uitzicht
op een groot meer. Het werd jaren geleden opgericht
door twee ondernemers uit de muziek- en dance scene.
Zij besloten, na de ontdekking van yoga en meditatie, om
de wereld van massale feesten en harde muziek vaarwel
te zeggen. Nu richten ze zich in hun zelfgebouwde
ltaliaanse yogaparadijs op spiritualiteit en stilte.

Deze week staat, naast de dagelijkse yoga en meditatie,
in het teken van de helende kracht van geluid en muziek.
Geen gabber of house, zoals de oprichters coit gewend
waren, maar gongbaden en harp. Stiekem hoop ik dat
die krachten extreem helend zijn, want ik heb best wat
te healen. Het litteken van mijn buikoperatie is nog

vers. Na jaren twijfelen moest mijn baarmoeder worden
verwijderd. Zo veel als dat bijzondere orgaan me ooit
we het doorhebben. Terwijl ik naar  gaf, zo veel zat het me nu in de weg. In combinatie met
de gate voor mijn vlucht naar Italié¢  oprukkende onrustige cellen was er geen weg meer
loop, rollen de rammelende wieltjes  terug. En ik was nog maar een paar dagen uit het zieken-
van mijn koffer onrustig achterme  huis toen eerst mijn oma overleed zonder dat ik afscheid
aan. Om mij heen hoor ik tientallen andere onrustige kon nemen en twee dagen daarna totaal onverwacht de
kofferwieltjes achter reizigers aan rollen. Reizigers die oma van mijn kinderen.

praten in alle talen, sommigen met hun telefoon op Bij de receptie staat een schaal met badges met daarop

e worden de hele dag gebombar-
deerd met geluid, vaak zonder dat

luidsprekerstand. Ondertussen stijgt luid brullend het
ene na het andere vliegtuig op. Ook al weet ik dat ze
naar zonniger oorden vliegen, de zware geluiden van

de tekst: silence. Wanneer was het voor het laatst echt
stil in mijn hoofd? Ik neerm een badge mee en op het
terras van mijn kamer valt me op hoe anders de geluiden

hun motoren blijven iets onheilspellends houden. klinken dan een paar uur geleden. Het constante getsjirp
Anderhalf uur later stap ik in Milaan in een auto, om naarhet  van de krekels, de krijsende gierzwaluwen, de zang van
dorpje Quarna Sopra te rijden. Op de radio ratelen ltaliaanse  zoveel verschillende vogels; het is hier allesbehalve stil,
dj's en mijn chauffeur trekt luidruchtig op bij elk stoplicht.  maar deze geluiden zijn zoveel mooier. Alleen de flauwe
Steeds als het hem iets te traag gaat, hoor ik hem demon-  bas van een dansnummer diep in het dal doet denken
stratief zuchten. Fn elke zucht klinkt dieper dan de vorige.  aan het hectische leven waar ik even niet aan mee hoef
Na een halfuur filerijden, een heleboel zuchten en twintig  te doen.

haarspeldbochten bergopwaarts, komen we aan bij yoga- _

retreat Mandali. De motor gaat uitenin éénklap isalles ~ Hoofd vol apps

anders. Hier zijn geen rolkoffers, ronkende auto’s en brul-  De volgende ochtend word ik niet wakker van een
lende vliegtuigen, hier hebben de vogels en de krekels het  biepende wekker, maar van kerkklokken. Niet van de
voor het zeggen. Wat een indrukwekkend welkomstconcert.  ene kerk uit het dorpje waar ik ben, maar van élle kerken
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